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Nieuwsbrief De Lichtbron 1 mei 2026 
 
Kerkdiensten 

Zondag 3 mei 9.30 uur dhr. Jan Zonneveld 
Collecten: 1. Kerk in Actie: noodhulp Myanmar 2. Kerk 

 
Komende diensten 
Zondag 10 mei 9.30 uur pastor Ditte Mostert-Bok 

Hemelvaartsdag 14 mei 9.30 uur ds. Henk van Laren, Den Haag. Gezamenlijke dienst 
in De Lichtbron 

Zondag 17 mei 9.30 uur pastor Nabor Langstraat, Rijswijk 
 
Bij de dienst van 3 mei: Popmuziek op het orgel  

Deze zondag lezen we uit Prediker 3: “Alles heeft zijn tijd”. 
Muziek verbindt en kan vreugde en troost geven bij belangrijke gebeurtenissen in je 

leven. Welk muziekgenre dat is, is voor iedereen persoonlijk. Zoals klassieke muziek 
een breed scala heeft, zo geldt dat ook voor popmuziek.  
Wie weet is het wel de nieuwe klassieke muziek die over honderd jaar nog overal 

gespeeld wordt? Bach en Mozart waren in hun tijd vernieuwers. Ook de hedendaagse 
artiesten kunnen over honderd jaar nog van betekenis zijn. Het zijn in ieder geval 

liederen met een boodschap!  
Ons openingslied is: ‘You raise me up’. In de gezongen tekst wordt het vertrouwen 
uitgesproken in de aanwezigheid van God in ons leven.  

Wij nodigen u allen uit om te komen, mee te leven en mee te zingen.  
Werkgroep ‘Popmuziek op het orgel’ 

 

Van de diaconie   

De eerste collecte: Noodhulp 

Kliniek biedt noodhulp aan vluchtelingen uit Myanmar 
Door het voortdurende geweld in Myanmar tussen leger en rebellen, zijn miljoenen 
mensen op de vlucht geslagen in eigen land, maar ook naar buurland Thailand. Alleen 
al in de omgeving van Mae Sot net over de grens verblijven 250.000 mensen uit 

Myanmar met hun gezinnen. Daar biedt een kliniek hulp aan 
vluchtelingen. De kliniek biedt gratis medische hulp aan 

mensen die geen geld hebben. Ook wordt vanuit mobiele 
klinieken hulp geboden bij bevallingen, medische zorg, 
fysiotherapie en gezondheidsvoorlichting.  
Dagelijks behandelt men er 300 patiënten. Mensen worden geholpen in hun eigen taal 
en hoeven niet bang te zijn om opgepakt te worden.  
Vincent (19) verloor zijn oog en been doordat hij op een landmijn stapte. Nu krijgt hij 
een nieuw kunstbeen.  
Kinderen zonder registratiepapieren krijgen een geboortebewijs. Dat is heel belangrijk, 

want daarmee krijgen ze recht op onderwijs en gezondheidszorg. 
 



 

 

Met de opbrengst van deze collecte steun je het werk van Kerk in Actie in Myanmar en 

andere noodhulp-projecten. Help je mee? Geef in de collecte of maak je gift over op 
NL90 RABO 0368 1000 49 t.n.v. Diaconie o.v.v. noodhulp vluchtelingen Myanmar.  
Bedankt voor je bijdrage.  
 

De tweede collecte is bestemd voor onze kerk, De Lichtbron 
 

 

Beide collectes van harte aanbevolen! 
Geef uw bijdrage in de mandjes bij het uitgaan van 
de kerk, of op de rekeningnummers van de 

diaconie: 
NL90 RABO 0368 1000 49 o.v.v. “KiA Noodhulp 

Myanmar” 
en voor de kerk op: 
NL85 RABO 0368 1024 67. 

 
Dank u wel. 
 

 

 

 

 

Om over na te denken: vrijheid 

Op 5 mei vieren we Bevrijdingsdag. Vieren we 

de vrijheid. Bevrijd van de vijand, de 

onderdrukker. Heel veel vrijheden zijn 

verankerd in onze grondwet. Hoe belangrijk 

die vrijheid is, hoe dierbaar ook, merk je het 

beste op plekken waar geen vrijheid is. In 

landen waar je elk woord op een gouden 

schaaltje moet wegen, omdat je anders 

opgepakt kunt worden. In landen waar je om 

je geloof of politieke overtuiging in de gevangenis terecht kunt komen of erger. Ik denk 

nu sterk aan Navalny die overleed in Russische gevangenschap. Maar ook landen, waar 

je de vrijheid mist om je deur uit te gaan en een blokje om te lopen. Voor ons heel 

vanzelfsprekend, maar in bijvoorbeeld een wereldstad als Johannesburg in Zuid-Afrika, 

levensgevaarlijk. Alles moet wel met de auto, want op straat word je beroofd. Je huis 

staat achter een hoge muur en alles zit achter slot en grendel.  

Als je dergelijke situaties hebt meegemaakt, waardeer je onze verworven vrijheden des 

te meer. En ben je onze verzetsmensen en bevrijders dankbaar dat ze hun leven 

riskeerden voor onze vrijheid. Speciaal op 4 mei denken we aan hen met groot respect. 

Ook denken we aan alle andere gevallenen en aan de miljoenen slachtoffers van het 

vreselijke naziregime.  



 

 

Met Pasen vierden we ook een bevrijdingsdag. Een overwinning op het kwaad. Een 

opstaan tot nieuw leven. Ook daar ging een strijd aan vooraf die ons begrip te boven 

gaat.  

 

Deze bevrijding is nog vele malen kostbaarder. En ook deze vrijheid moeten we 

koesteren en onze redder, Jezus Christus er eeuwig dankbaar voor zijn. 

 

Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God mijn Heer, 

op U zo wil ik bouwen, 

Verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik doch vroom mag blijven, 

uw dienaar t'aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 

Ditte Mostert-Bok 

 
Meeleven 

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar alle zieken, lichamelijk en mentaal en 

mensen die leven met een bekend of verzwegen verdriet. 

Ook denken we aan mensen die rondlopen met iets op hun hart, soms al jarenlang, wat 

ze tegen niemand durven of kunnen uitspreken. De biecht kennen wij niet, maar het 

kan zo gigantisch opluchten om je in vertrouwen uit te spreken tegen iemand met 

beroepsgeheim. U mag me daar voor altijd bellen. (DMB) 

 

Welkom 

Een hartelijk welkom aan de familie De Geus. Zij wonen sinds enige tijd in het 

Hogeveld en willen graag ingeschreven worden en meedoen in onze gemeente. We 

kijken er naar uit om u in ons midden te zien en wensen u beiden een warm geestelijk 

thuis in ons midden. (DMB) 

Bezoek 

Gelukkig bellen mensen mij om voor henzelf een bezoek te vragen. Maar lang niet 

iedereen vindt dat gemakkelijk. Als u zo iemand weet, mag u me altijd even hinten. 

Dan neem ik contact op, om te horen of een bezoek inderdaad op prijs gesteld wordt. 

Ditte Mostert-Bok 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Gemeenteavond 21 mei  

Namens de kerkenraad wil ik u allen hartelijk uitnodigen voor de gemeenteavond op 21 

mei aanstaande, aanvang 19.30 uur in De Lichtbron. Tijdens de avond worden de 

financiële stukken besproken en brengen we u op de hoogte van de stand van zaken 

met betrekking tot de toekomst van De Lichtbron. Ook willen wij met u van gedachten 

wisselen over de zomerdiensten samen met Honselersdijk. Namens de kerkenraad, 

Geert Schippers, scriba 

 
 
 

Dank 
Lieve mensen, hierbij wil ik alle gemeenteleden bedanken voor de felicitaties voor mijn 

81ste verjaardag en de prachtige bloemen die bezorgd zijn. 
Vriendelijke groeten  
Tonny Looije 

 
 

Terugblik op de ontmoetingsavonden en -middag 
Het thema van de bijeenkomsten was ‘We doen het samen’. Centraal stond de tekst uit 

Numeri 11 : 10-13, waarin Mozes en het volk centraal staan. Zij trekken door de 
woestijn naar het beloofde land, maar stuiten onderweg op allerlei problemen, 
waaronder voedseltekorten. Mozes voelt zich machteloos en klaagt bij God waarom hij 

alleen deze problemen op moet lossen. 
Hoe halen wij inspiratie uit deze tekst? Ook wij leven in een onrustige wereld; geeft 

deze tekst ons de moed om positief te blijven? Kunnen wij elkaar inspireren om vol 
goede moed en vertrouwen door te gaan? 
 

Aan de bijeenkomsten deden een ruim aantal mensen mee en het was zeker 
inspirerend om met elkaar in gesprek te gaan tijdens de maaltijd. Hieronder een mix 

uit de verslagen van de gesprekken. 
De vragen hielpen mee aan een levendig gesprek. Beleving, actief zijn, opkomst 
conservatieve stroming onder jongeren op zoek naar duidelijkheid, is dat toekomst? 

In sommige gezinnen is de ervaring dat kinderen wel respect hebben voor het geloof 

maar er zelf afstand van hebben genomen. Ook wij zijn misschien wel een mopperend 

volk, zonder dat we precies in de huid van anderen kunnen kruipen.  

Wel is het lastig om Gods Geest te verklaren in werk dat wordt gedaan. Soms na een 

goed bezoek of gesprek.  
 
Inzet voor kerk en gemeente is positief, waar zouden we staan als inzet er niet zou 

zijn. Presentatie van lezingen en liederen, informatie van collectedoelen, koffiedrinken 
na de dienst. Uitingen van vooruitgang en saamhorigheid.  

De vraag hoe kunnen we mensen bereiken? Heeft energie erin steken zin?  Wat is er 
voor nodig en hoe nog te bereiken.  
Uiteraard willen we veel, maar ook een stem van realisme is aanwezig.  

 
De vragen waren best pittig, maar er werd eerlijk gedeeld over hoe men er over dacht. 

Dit gaf de ander ook ruimte om te delen. Het is moeilijk om te blijven geloven in ons 

als kleine gemeente, ook al zijn de diensten en zondagse ontmoetingen goed. Maar 

men realiseert zich ook dat de druk op de gemeente taken (iedereen doet wel wat) 

steeds groter wordt.  

 



 

 

Hoe houden we dat vol, waar zit nog rek in om meer mensen echt actief het ambt als 

ouderling of diaken op te laten pakken? 

Men is heel blij met de afwisseling in het aantal voorgangers, dat levert diversiteit in 

diensten op, een vaste voorganger wordt dan ook niet echt gemist door de aanwezigen. 

Het omzien naar elkaar wordt als heel fijn ervaren in de gemeente. 

Een goede gesprekskring met iemand die diepgaand op een fijne aansprekende manier 

een Bijbeltekst kan uitleggen en een gesprek hierover kan leiden wordt gemist door 

een aantal mensen. 

Een ander zou graag een spreker willen zien over een maatschappelijk thema, en wat 

kunnen we daar mee als gemeente om naar buiten toe meer actief te worden? 

Onder woorden brengen wat onze verwachtingen zijn van de gemeente De Lichtbron en 

wat we daarin van God verwachten of verlangen, viel nog niet mee. We zijn ons er 

pijnlijk van bewust dat onze kerkgemeente krimpt, maar we ervaren nog altijd een 

grote onderlinge verbondenheid. Daar zijn we zuinig op en daarin ervaren we ook Gods 

Geest. Maar ook ervaren we het gemis van jongere leeftijdsgroepen in de kerk, 

ondanks pogingen ze betrokken te houden.  

Toch overheerst een gevoel van dankbaarheid, dat we een kerkgebouw hebben, elkaar 

kunnen ontmoeten na de eredienst en samen kunnen werken aan Gods toekomst. Hoe 

die eruitziet? Dat is heel persoonlijk. Maar één ding weten we zeker: we kunnen het 

niet alleen, we doen het samen, mét God als onze Leidsman. 

We sloten de bijeenkomsten af met het gedicht van Phill Bosman ‘Je bent een engel’.  

De ontmoetingen werden als zeer fijn en waardevol ervaren.  

Hartelijk dank aan de mensen die deze gezellige ontmoetingen hebben mogelijk 

gemaakt en een heerlijke maaltijd hebben verzorgd: Coralien en Ed, Willy, Sjoukje en 

Jan, Henk en Ria. Hebt u het deze keer gemist, probeer er de volgende keer bij te zijn. 

Ria Jongerius 

 

Gezin Babayants Kerkasiel 

Afgelopen woensdagmiddag zijn door heel Nederland gedurende vijf minuten 

noodklokken geluid van kerken uit verschillende  geloofsgemeenschappen. 

Aanleiding hiervoor was/is de dreigende uitzetting van ruim 400 in Nederland 

gewortelde kinderen. Ook het gezin Babayants wordt met uitzetting bedreigd zodra zij 

de kerk waar zij nu onderdak hebben zouden verlaten en zolang er geen regeling voor 

een verblijfsvergunning is getroffen. Vooralsnog is asielminister Bart van den Brink niet 

van plan om uitzonderingen te treffen hiervoor. Het gezin verblijft om die reden al ruim 

500 dagen in de wijkkerk van Protestantse gemeente “De Open Hof“ in Kampen waar 

24 uur per dag, 7 dagen per week, doorlopend een dienst wordt gehouden om in ieder 

geval dit gezin te beschermen. Er blijft helaas grote onzekerheid voor al de gezinnen 

met kinderen die volledig zijn geworteld en opgegroeid in welk dorp of stad dan ook, 

naar school gaan, vriendjes en vriendinnetjes hebben en alleen de Nederlandse taal 

spreken, of zij niet worden opgepakt en tijdelijk opgesloten om uitgezet te worden. 

Gedurende een kerkdienst is het de overheid verboden om een inval te doen.  

 

 



 

 

 

Ook onze gemeente De Lichtbron heeft om die reden woensdag de klokken vanaf 16.20 

uur laten luiden. Het is van groot belang dat er juist door geloofsgemeenschappen, 

maar ook zeker door maatschappelijke organisaties een stevig signaal klinkt dat dit niet 

toelaatbaar is. 

Namens velen, 
Ed van der Schoor 

 

 
 
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 
telefoon 06 19960369. 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 
Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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